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Voor wie de welkomstspeech van onze 
voorzitter Mike gemist heeft, starten we 
hiermee ons eerste krantje van 2026!

... Cincin op 2026 !

Beste medebewoners van de Corpuswijk,

Het is intussen februari, maar alsnog onze beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Bij de start van 2026 blik ik graag nog even terug op 2025. 

Zoals ons jaarthema reeds verkondigde, hebben we veel ge4d en genoten van de 
momenten die het leven mooi maken: de feestjes, de gesprekken, de gezamenlijke 
momenten van vreugde en plezier. 
Dat we een mooie buurt hebben, werd nog maar eens bewezen door alle helpende 
handen, die er opnieuw voor hebben gezorgd dat we onze activiteiten van 2025 tot een 
goed einde hebben kunnen brengen. Zo hielden we voor het eerst een corpusveiling, 
waarbij we dankzij jullie talrijke giften een mooi assortiment aan de aanwezigen te koop 
hebben kunnen aanbieden.
Hierbij wil ik graag het Corpuscomité bedanken. Sinds ik vorig jaar de rol van voorzitter op 
mij heb genomen, hebben jullie me enorm gesteund om mij hierbij zo goed mogelijk op 
weg te helpen. Zonder al die steun zou ik dit niet willen en kunnen. Jullie zijn allemaal 
prachtige mensen en samen vormen we een top-team.
Natuurlijk heeft het comité geen nut zonder de bewoners van onze mooie wijk. Jullie 
zorgen voor de sfeer, de leuke babbel en de helpende handen die maken dat onze 
activiteiten leuke dagen worden. Bij deze dus ook een grote dank aan jullie allen, ik hoop 
dat we allen nog heel veel mooie momenten hier mogen meemaken.

Na de ge4de editie van 2025 willen we dit jaar een knipoog brengen naar de 80’s. 
Rond Pasen plannen we een actieve wandeling, en onze 45ste Corpusfeesten zullen 
doorgaan op zaterdag 4 juli & zondag 5 juli 2026.



Op zaterdag 10 januari waren alweer heel wat buren trouw aanwezig op ons 
“klassieke” eerste evenement van het jaar: de Corpus-NY-receptie. Ondanks 
het koele Belgische weer waren er toch ook een aantal dapperen die vooraf 
een frisse neus gingen halen en hun wandelschoenen aangetrokken hadden 
voor een korte zoektocht. Halverwege stond hen een “opwarmertje” te 
wachten in de vorm van lekkere warme choco of een “coole lokale jenever”. 
Heel moeilijk was het niet, maar toch had niet iedereen alle juiste oplossingen 
gevonden. De onschuldige hand van ereburgemeester Marnic haalde de 
groep van Diederik, Veerle en Tiebe als winnaars naar boven en mocht hen 
belonen met nieuwjaarswafeltjes en een fles bubbels. Onze voorzitter Mike 
heette iedereen welkom en lichtte ons jaarthema voor 2026 toe.
Aan de bar gingen de glazen vlotjes over de toog en ook de XXL hotdogs 
vielen in de smaak. De kinderen hadden een ruime speelcorner en een rad 
van fortuin waar ze hun geluk konden wagen voor een leuk speeltje, en er 
werd ook in het kader van ons feestthema met de teerlingen gedobbeld. 
Niemand haalde 80 in totaal maar Lieve kwam het dichtst in 3 worpen met 6 
teerlingen en mocht dan ook een kleurrijke set champagneglazen voor in de 
tuin in ontvangst nemen samen met bijhorende bubbels. Er werd in ‘t zaaltje 
nog lang op ieders gezondheid geklonken, en we sloten welgezind dit eerste 
evenement af met een “en dat we nog lang mogen mogen”! 

Sfeerfoto’s vind je natuurlijk op onze website www.corpuswijk.org



Het nieuwe-jaar-vieren hebben we na onze geslaagde originele NY-wandeling en dito 
receptie jammer genoeg wel met een “domper” moeten afsluiten... Inderdaad, met spijt in 
het hart, en dat is van beide kanten, neemt Rita ontslag uit ons comité. Zij was net geen 
10 jaar ons meest creatieve manusje-van-alles samen met haar echtgenoot Marc en 
zorgde met haar vrouwelijke inbreng voor een passende en vaak originele aanvulling van 
het Corpusteam.

Het is niet echt de bedoeling dat we hier een “Rita, this is your Corpus-life-story” schrijven, 
maar voor vele nieuwe gezichten, maar ook “reeds-lange-inwoners” van onze wijk willen 
we hier toch wel een paar puntjes (lees: pluimpjes) aanstippen...

Als “bijna-buur” van Peter die in 2017 professioneel teveel om handen had om zich volop 
in ‘t comité te kunnen blijven smijten, was Rita spontaan kandidaat om als nieuw 
vrouwelijk element bij ons team aan te sluiten. Ze was daarvoor al lang met onze werking 
en activiteiten vertrouwd, en wilde graag nog wat meer in de “pap te brokken hebben”... 
De Stedelos, één van de “kleinste” straten in onze buurt had natuurlijk ook “recht” op een 
vertegenwoordigster in ‘t comité. Maar dat was niet de voornaamste reden: Rita is er altijd 
als één van de eerste bij om creatief uit de hoek te komen, en wij konden dat alleen maar 
toejuichen!  Verkleed als “kakelende kip” (die in haar gele pluimenpak in juli méér zweette 
dan haar lief was) was ze “haantje de voorste” bij onze eerste wedstrijden eierwerpen om 
voor de nodige hilariteit en ambiance te zorgen. 
Met haar ervaring als kinderopvangster wist ze ook voor de kleinsten in ons spelenkraam 
op tijd en stond nieuwe spelletjes te bedenken en was ze zelf content als ze de pretlichtjes 
in de kinderogen zag flikkeren wanneer die een leuke prijs gewonnen hadden. 

Merci, met een welgemeende knuffel...!

We hebben haar niet alleen meegemaakt als 
”Aurore” bij ons rad van fortuin, maar herkenden 
haar ook jaarlijks als de praktische madam die de 
cijfertjes van het bingobord in de juiste volgorde 
weet te plaatsen en te draaien. Keer op keer wist 
ze ook leuke ideetjes in Marc (haar echtgenoot) 
zijn oor te fluisteren, want zonder haar hadden wij 
geen “DORST-bordjes” of schildpad-croque-
monsieur-plankjes op onze Corpusfeesten. En de 
Sint en zijn medewerkers waren de laatste tijd ook 
hartelijk welkom voor een smakelijke lunchpauze 
tijdens hun jaarlijks bezoek aan onze buurt.
Zo kunnen we nog veel leuke anekdotes 
aanhalen, onze website staat ook vol met foto’s 
en gezellige herinneringen aan de tijd met Rita 
erbij, maar ze is zeker nog niet echt weg.

Beste Rita, we zijn je nu misschien wel kwijt in ons bestuur, 
maar we weten dat we nog ieder uur, 
op jou mogen rekenen als een fantastische buur!



Op 25 januari is Marijke Vanderlinden, echtgenote 
van Paul Devos uit de Oorlogstraat 4 overleden. Wij 
bieden Paul, Katrijn, Stijn en familie onze oprechte 
gevoelens van medeleven aan bij dit veel te vroege 
en onverwachte heengaan. In samenspraak met 
Paul hebben we onze Corpusvlag niet halfstok 
gehangen, en naar de wens van Marijke zelf was de 
afscheidsplechtigheid in intieme kring.

In onze woordzoeker zat een voor de tijd van 
het jaar wel een zeer toepasselijke oplossing : 
NIEUWJAARSWENS. We kregen heel wat 
wensen binnen, niet alleen in de bus, maar 
ook in onze mailbox. Merci voor jullie 
enthousiasme. We vonden ook een 
onschuldige hand die er deze keer Marga 
uithaalde. Zij was zeer blij met een nieuwe 
tuinzetel voor de zomerse dagen. Proficiat! En 
verder in dit krantje wacht jullie al een nieuwe 
uitdaging. Veel plezier ermee!

Kijk in je buurt... een buur in je kijker!
We waren al vaker te gast in de Stedelos, en niet 
alleen voor onze jaarlijkse Corpusfeesten. Maar hier 
woont in nummer 2 ook Marc Meirlaen, één van de 
“handigste Harry’s” in onze wijk en wij vonden het wel 
eens interessant om zijn origineel talent even in het 
bredere daglicht te plaatsen.
Marc is beroepsmatig altijd wel met hout en meubels 
maken doende geweest, in zover dat hij na de 
werkuren o.a. bij Dhondt trappen en Domino in zijn 
achtertuin zijn eigen atelier uitbouwde. Toen hijzelf 
nog actief lid van het Corpuscomité was hebben we 
daar niet alleen onze eerste Corpusplancher in 
mekaar getimmerd, maar creëerde hijzelf ook diverse 
attracties zoals het eendjes-vissen-spel, een 
Corpusrad van fortuin, de kurken schildpad, diverse 
volksspelen en nog zoveel meer. Zelfs met een leuke 

kwinkslag op zijn deur: “als OPA het niet kan maken, dan kan NIEMAND het!



Eén van zijn recentste ontwerpen neemt stilaan 
finaal vorm: of je het een villa of een restaurant voor 
vogeltjes noemt, maakt voorlopig niet uit, maar het 
heeft duidelijk allures van een prachtig gebouw, 
waarmee hij de laatste weken toch wel vele uren per 
dag bezig is: zagen, schuren, timmeren, lijmen, o.a. 
méér dan 600 dakpannen enz. 

Nog voordat het helemaal afgewerkt is heeft hij al 
van een nieuwsgierige bezoeker de vraag gekregen 
om daar een nog grotere versie van te maken... 
voor kippen! Van kippen gesproken, alles wordt 
“opgebruikt” of gerecycled, want de schavelingen 
gaan naar het kiekenskot, en de vogelhuisjes krijgen 
een vogelvriendelijke slaolie als afwerking, zeker 
geen klassieke vernis!

Welke plannen hij nog heeft? We gaan hier niet alles 
verklappen, maar als er weer een kerstmarkt komt dan 
heeft hij nu zeker nog wel voldoende tijd om tegen dan 
een mooie collectie vogelhuisjes “klaar te stomen” ... 
en mochten jullie nog andere leuke ideetjes hebben, 
laat het hem maar weten... want zoals veel 
gepensioneerden heeft hij tijd... tekort ;-)

Toen hij van een kameraad een vogelhuisje cadeau kreeg 
bracht dat hem op het idee dat na te maken... En wat later 
organiseerde hij met de Ferm-dames een “workshop” voor 
de kinderen. Ook in onze recentere Corpustombola’s zaten 
er leuke vogelhuisjes die hij in “zijn speeltuin” vorm gaf.

Waar hij de inspiratie blijft halen...? Op FB o.a. gaat hij op 
zoek naar leuke ideeën en vaak via Marketplace probeert 
hij voor een zacht prijsje allerlei soorten hout te sprokkelen, 
maar niet verder dan 50 km van thuis.



Woordzoeker...! Als je alle verborgen woorden horizontaal, verticaal, 

diagonaal, van achter naar voor of van voor naar achter gevonden en doorstreept hebt, 
heb je normaal gezien nog 12 letters over. Daarmee kan je de oplossing vormen. 
Noteer jouw antwoord en jouw naam hieronder, bezorg het formulier bij de redactie in 
de Corpusstraat 42 of mail jouw oplossing ten laatste 28 februari 2026 naar
corpuswijk@gmail.com en je maakt kans op een originele prijs. Veel succes ermee! 

NAAM:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

AFDALEN – AFTERPARTY – AVOND – BERGHELLING – BERGPAS – BEWEGING – BLINDHEID – BUITENSPORT –
DERDE – DONKER – FEEST – GEBIED – GELD - GLAD – GONDELS – HIMALAYA – IGLO – KABELBAAN –
KLETTEREN – KLIMTOUW – LANTAARN – LAWINE – LOODRECHT – METHODE – MOEILIJK – MONTBLANC –
NIEUWS – ONDERKOELING – ORANJE – PISTE - POOL STER – RODEO – ROTSEN – SALTOS – SCHAATSEN –
SKILATTEN – SKILES – SNEEUW – STOELTJESLIFT – THEMA – UITDAGING – VORST 


