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De Sint en de Pieten zijn weer vertrokken, het 
wordt nog eerder donker, en sowieso gaan de 
lichten vroeger branden... ook die van onze 
kerstboom... boom? Euh nee, we hebben er 2!

... en her en der hebben we in onze wijk ook al 
meer lichtjes zien branden, mooi zo!  Laat jullie 
creativiteit maar “de vrije loop” want onze 
fotograaf doet binnenkort zijn ronde om zoveel 
mogelijk lichtjes in onze wijk te laten schitteren 
op onze website! Daar wil je toch ook bij zijn hé,  
want hier is gezelligheid zeker op zijn plaats!

Dag buren, vrienden, sympathisanten en bezoekers van onze Corpuswijk!

... kerstsfeer in de wijk !

... ben je klaar voor het nieuwe jaar ?

... dan heb je sowieso toch zeker zaterdag 10 januari in je agenda genoteerd voor 
ons jaarlijks Corpusnieuwjaarsevenement. Ja toch!? We hebben eigenlijk een 
“dubbele” activiteit op ons programma:

> voor de liefhebbers van gezonde lucht, de benen te strekken en een klapke te 
doen starten we tussen 15u en 15u30 aan het Sint Maartenhuis (Kouterstr. 1) om 
samen onze “eerste” calorieën van ‘t jaar te verbranden en een wandelingske te 
maken van +/- 3 km (op buggy-vriendelijke wegen) en met een tussenstop zowat 
halverwege met een verrassingske voor elke deelnemer!

> vanaf 16u zijn de deuren èn de bar open voor wie liever niet op stap gaat, maar 
liefst ter plaatse de nieuwjaarsknuffels enzomeer uitdeelt. In elk geval is er een 
traktatie van ‘t comité voor iedereen en vanaf 17u30 zorgen we (tegen betaling) 
voor broodjes met warme “W.W.W.” ... en dat is geen wifi maar lekkere Weldense
Winter Worsten, en een “bar” met diverse drankjes voor groot en klein. 

Om praktische redenen weten we graag met hoeveel jullie komen. Stuur ons een 
mailtje of bezorg ons zeker vóór 3 januari het strookje verder in dit krantje. Merci!



Foto’s van Klaas- en Pieten op bezoek! 
Was het zaterdag met of zonder “slecht-weer-vandaag”?... 
Jammer genoeg wel, maar het comité had vlug een plan B “met-
veel-meer-paarden” klaar om al die cadeautjes in de wijk rond te 
brengen. Kijk maar vlug naar de foto’s op www.corpuswijk.org
als je nog niet zo nieuwsgierig zou geweest zijn. Ons Hoog 
Bezoek was aangenaam verrast door jullie ontvangst en de vele 
blijken van sympathie, ondanks de regenbuitjes. En mocht er 
wat veranderen in jullie “gezinssituatie” laat het aub weten aan 
de redactie want de Sint staat erop om iedereen in de wijk wel 
een cadeautje bezorgen. Zorg jij voor een geheugensteuntje...? 

Wij komen “nieuwjaren” op 10 januari 2026...!

Om praktische redenen zodat we voldoende drankjes en eten kunnen voorzien (zonder 
overdaad) vernemen we graag of en met hoeveel personen jullie willen komen 
“Corpusnieuwjaren” op zaterdag 10 januari 2026 in ‘t Sint Maartenhuis te Welden.

familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             volwassenen             kinderen <12j

Wij nemen ook deel aan de wandeling van +/- 3 km (met gratis zoektocht) op rustige en 
buggy-vriendelijke wegen, ... en met een verrassing aan de tussenstop. 
Vertrek tussen 15 u en ten laatste 15u30 aan het Sint-Maartenhuis 
Kouterstraat 1 (is ook de aankomst en de Corpusreceptie tot....)
Graag ingevuld bezorgen bij Mike (Oorlogstr.13) of Luc (Corpusstr.42) vóór 3 januari !

JA  /  NEEN

Onze beste wensen ! 
...de leden van het Corpuscomité Mike, Anke, Rita, Bert, Jarne & Luc wensen alle buren, 
familie, vrienden, kennissen en sympathisanten van onze Corpuswijk van harte een goede 
gezondheid toe in het nieuwe jaar met veel plezier en ambiance!  Welkom op 10 januari op 
onze wijkreceptie waar ons feestthema voor 2026 officieel zal voorgesteld worden. 

Uit de soms ook kleurrijke juiste oplossingen van onze woordzoeker trok een onschuldige 
hand de naam van één van onze trouwste speurdersneuzen. Zij mocht uit de handen van 
de Sint zelf ondertussen al haar nieuwe tuinzetel in ontvangst nemen. Proficiat Magda!



Joppe, vanwaar kwam het idee om 3 weken 
vrijwilligerswerk te doen in Ecuador?

Ik zit in mijn laatste jaar van het secundair in Freinetschool Keerpunt. Alle 
leerlingen moeten dan een drietal weken een ‘burgerschapsreis’ doen. Tijdens die 
reis doe je vrijwilligerswerk voor één of meerdere organisaties. De school zelf stelde 
enkele mogelijkheden voor en Ecuador was de enige optie waarbij je kon werken 
rond natuur en wilde dieren. Dan was de keuze voor mij snel gemaakt. Ook mijn 4 
beste vrienden in de klas waren onmiddellijk enthousiast. En gelukkig konden we 
allemaal mee met deze reis. De volledige groep was trouwens groter. Er reisden nog 
een tiental leerlingen van andere scholen mee en twee begeleiders.

Was het voor jou de eerste keer dat je zo’n verre reis maakte?

Ja! Het was ook mijn allereerste keer dat ik met het vliegtuig op reis ging. Dat was 
wel even spannend! Bij de heenvlucht maakten we een tussenlanding in Madrid, 
maar het vliegtuig moest op het laatste moment terug optrekken door hevige 
turbulentie. We zaten precies op een rollercoaster. Gelukkig kwam het bij een 
tweede poging wel nipt goed. En dan volgde de lange vlucht naar Quito, de 
hoofdstad van Ecuador. Die ligt bijna pal op de evenaar en ook nog eens op 2850 
meter hoogte. Dat was dus wel even aanpassen.

Wat heb je daar precies gedaan?

Na aankomst zijn we eerst enkele uren met de bus richting Passeo de los Monos
gereden, nabij het stadje Puyo. Passeo de los Monos ligt aan de rand van het 
Amazonewoud. Het is een centrum dat wilde dieren opvangt en verzorgt. En wij 
mochten daarbij twee weken helpen: eten klaarmaken, de dieren voederen, de 
hokken en gebouwen poetsen en herstellen,… En dat allemaal in een prachtige 
omgeving midden de natuur. We hadden tussendoor ook een tweetal vrije dagen. 
Daar kregen we de kans om kennis te maken met twee lokale stammen: de Waorani
en de Kichwa. Ze vertelden ons over hun cultuur, demonstreerden traditionele 
dansen en deelden een klein deeltje van hun ongelooflijke kennis van medicinale 
planten.

Ecuador: ongeëvenaard!

In oktober trok Joppe De Clercq uit de 
Oorlogstraat drie weken richting Ecuador 
om er vrijwilligerswerk te doen. Niet echt 
vanzelfsprekend voor een 17-jarige, maar 
het werd een ervaring om nooit te vergeten!



Na twee weken moesten jullie het Amazonewoud verlaten en volgde er nog een 
heel andere opdracht.

Inderdaad. We reisden in twee dagen van Puyo helemaal richting de Stille Oceaan. 
In het dorpje Santa Marianita gingen we voor enkele dagen deel uitmaken van de 
leefgemeenschap Punta la Barca. De drijvende krachten daar zijn Inge en Juan, een 
Belgisch-Ecuadoriaans koppel. Door de gemeenschap te laten samenwerken 
slaagden ze erin om de armoede daar een groot deel terug te dringen. Al blijft het 
leven daar nog altijd erg basic. Maar de mensen hebben nu wel de mogelijkheid om 
zich meer voor elkaar en voor de omgeving in te zetten. Je hebt er stranden waar 
zeeschildpadden hun eieren komen leggen en voor de kust zagen we dagelijks 
walvissen een show opvoeren. Maar jammer genoeg is er nog weinig aandacht voor 
ecologie bij de brede bevolking in Ecuador, vooral aan de kust. Daarom gingen we 
met de geëngageerde mensen van Punta la Barca onder andere helpen om vuilnis te 
verzamelen in een droogliggende rivier. Wanneer die in het regenseizoen weer vol 
water stroomt, sleurt die anders al dat afval en heel wat plastic mee de oceaan in.  

Naast het werken, had je ook nog wel genoeg tijd om van het land zelf te 
genieten. Wat vond je van Ecuador?

In één woord: prachtig. Het is natuurlijk niet te vergelijken met België. Ecuador is op 
het breedste punt zowat 600km, maar je hebt er wel totaal verschillende natuur en 
klimaten. Toen we vanuit Puyo richting oceaan reden waanden we ons om de paar 
uur op een totaal andere planeet. Je hebt het machtige amazonewoud met veel 
groen en water. Dan rij je over de Andes met vulkanische bergen tot meer dan 6000 
meter hoog. En dichter bij de kust was het dan weer een erg dorre en bijna 
woestijnachtige streek, maar daar heb je dan weer de rijkdom die de oceaan te 
bieden heeft.

Wat is je mooiste herinnering aan je reis?

Voor mij was de mooiste herinnering ongetwijfeld 
de dag bij de Kichwa.  Het dansen met de inheemse 
stam, de wilde dieren zoals de boa’s en de toekans, 
de kanotocht op de rivier, het bezoek aan een 
cacaoplantage en het prachtige uitkijkpunt over het 
Amazonewoud. Het is een dag  die ik nooit meer 
zal vergeten.

Zou je nog eens terugkeren?

Niet in de nabije toekomst. Ondanks dat ik het daar 
geweldig vond, heb ik nog vele delen van de wereld 
niet gezien. Ik zou eerst andere plekken willen 
bezoeken om meer verschillende culturen te leren kennen en andere klimaten te 
ervaren. Wie weet keer ik daarna wel eens terug naar Ecuador!



Met “PADDENSTOELEN” werd Magda de winnares van onze vorige woordzoeker. 
Hier is jouw laatste kans dit jaar om ook een tuinzetel te winnen! Als je alle verborgen 
woorden horizontaal, verticaal, diagonaal, van achter naar voor of van voor naar achter 
gevonden en doorstreept hebt, heb je normaal gezien nog 14 letters over. Daarmee kan 
je de oplossing vormen. Noteer uw antwoord en uw naam hieronder, bezorg het formulier 
bij de redactie in de Corpusstraat 42 of mail jouw oplossing ten laatste 20 januari 2026 
naar corpuswijk@gmail.com Veel succes ermee! 

NAAM:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

AANDELEN – AARDBODEM – ACCENT – ALLEN – BERGWAND – BEWIJS – DESK – GELIJKEN – GELUK –
GERECHT – GEVAREN – GEWICHTIG – GOLF – GRENS – HUISMUS – KAPSEL – KARKAS – KLETSEN – KOERIER 
– KOOL – KORSET – LEIDER – LINK – LUCHTZAK – MACHO – MAGMA – MOED – OKER – OVAAL – PAAR – PLANT 
– RAVIOLI – REGENBOGEN – RESPIJT – SALSA – SCHROEF – SNIPPERS – STAMPER – START – STERK –
STERRENHEMEL – UNIFORMEN – VILLAWIJK – VIOOLTJE – WISKUNDE – YOGA – ZEIL – ZOMERS - ZWAAR


