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Dit is geen originele uitspraak meer... 
We hebben dat nog gelezen of gehoord, 
maar het blijft een leuke uitnodiging om 
een traditioneel event aan te kondigen... 
Vrijdag 31 oktober is het inderdaad weer 
Halloween. In dit krantje vinden jullie alvast 
ook een leuke tekening rond dit fenomeen. 
Jullie mogen die al dan niet zelf, ook door 
jullie kinderen of kleinkinderen laten inkleuren. 
Natuurlijk vragen we bij deze ook om ze dan zeker aan uw voordeur of venster op 
te hangen als jullie het bezoek van die “Halloween-monstertjes” op prijs stellen. 
Méér dan dat zelfs... een volle mand snoep om uit te delen is een passend 
cadeautje voor die deugnieten, laat ze maar grabbelen! Geef toe, het is maar ene 
keer in ‘t jaar dat je hen kan horen aanbellen. Zeker doen hé, en veel plezier!!!

Hallo! ...wien dat we daar hebben!?   

Dag buren, vrienden, sympathisanten en bezoekers van onze Corpuswijk!

... en een beetje later komt Klaas&co!

We hadden het in ons vorig krantje ook al aangekondigd, 
en we weten sowieso dat de Sint van zijn woord is, dus 
maak je maar klaar om hem samen met zijn medewerkers 
heel hartelijk en talrijk te ontvangen! En natuurlijk kunnen de 
kinderen ook de leuke welkomsttekening inkleuren hé! 

Zaterdag 6 december brengen zij met paard en koets hun 
jaarlijks bezoek aan onze wijk met cadeautjes voor iedereen!

‘s Morgens rond 9 u vertrekken ze bij de Eug. Schepensweg, 
en gaan dan via de Stedelos de Corpusstraat in, zo ook ‘t verkavelingsbaantje 
tot aan het kapelleke om dan van het einde van de Oorlogstraat links/rechts 
terug vooraan ‘t kapelleke te “eindigen”.

Na de lunch rond 14u gaan ze van aan ‘t kapelleke Corpusstraat richting de 
kerk links/rechts via de grote lus, kleine lus tot helemaal vooraan. 



11 november = wapenstilstand

Naar jaarlijkse traditie wordt er aan het gedenkteken in de 
Mgr. Lambrechtstraat vóór de kerk een korte plechtigheid 
gehouden ter nagedachtenis van de gesneuvelden tijdens 
WO I en WO II. De ceremonie is op zondag 9 november
en wordt zoals steeds geleid door onze buurman kolonel 
Frans Van Wymeersch. Ze start om 9 u in het bijzijn van 
o.a. leden van het Oudenaardse stadsbestuur, maar ook 
van afgevaardigden van verschillende (Weldense) 
verenigingen. Iedereen welkom!

Wist je datjes...!

woordzoekerwinnares

Jaja, ze zijn weer “TERUG NAAR SCHOOL” 
Uit de soms ook kleurrijke juiste oplossingen in onze bus 
en via mail trok een onschuldige hand één naam: Lisa. 
Zij mag tijdens de pauzes, weekends en vakanties volop 
uitblazen in een leuke tuinzetel. Proficiat!

groene vingers!

De Sint zal het graag zien ! Buurvrouw Nathalie stuurde ons via mail 
een fotootje van het mooie kerststerretje dat ze vorig jaar ter 
gelegenheid van het Klaasbezoek mocht ontvangen... Dankzij haar 
goede zorgen heeft dat niet alleen de frisse nieuwjaarsperiode maar 
ook de lange hete zomer overleefd! Mooi zo!

busje komt zo...!

... voor beperkte tijd, maar aangezien de snel vorderende 
werkzaamheden op de Weldenstraat en het afsluiten van het 
kruispunt aan “de Mode” krijgen we tot het einde van die werken 
weer een busje in de Corpusstraat, of is ‘t Eugeen
Schepensweg...? Scan de QR-code en dan kom je zeker meer 
te weten... Maar let in ieder geval goed op, want sinds maandag 
6 oktober is het oppassen geblazen vooral rond de schooluren! 

cash afhalen…?

... zonder hier veel reclame te willen maken, maar je moet er nu  niet meer voor naar 
Zingem of  Oudenaarde rijden om jouw portemonnee te vullen. Dat kan sinds kort ook 
rechtover een grote winkel in de Nederenamestraat ;-)



Te koop ...!

hoogslaper 
met alles in één
bed (zonder matras), bureau, 
legplanken om dingen uit te stallen, 
kast met kleerhanger en kast met 2 
legplanken. In zeer goede staat, nog 
nooit uit elkaar gehaald om te 
verhuizen! Prijs overeen te komen.

stormschade...!

...hebben jullie onlangs ook 
schade geleden tijdens de 
uitlopers van storm Amy, 
die 4 oktober passeerde? 
Dat was zeker het geval 
aan het tuinhuis van Iris 
hier in de Corpusstraat 30. 
Helaas zijn er hier geen 
windsnelheden van minstens
80 km/u gemeten en komt de brandverzekering niet tussen, tenzij er kan aangetoond 
worden dat er in de omgeving nog schadegevallen zijn…  Zijn er nog inwoners die 
schade geleden hebben? Alvast bedankt om haar te laten weten!    0473 62 89 83 

klein inbouwfrigootje met diepvriesvak
afmetingen in cm: 59,5 L – 53 D – 80 H, weinig gebruikt. Prijs overeen te komen. 
Net zoals bovenstaande hoogslaper te bezichtigen in de Oorlogstraat 6b



... en nog gouden jubilarissen!

in de Corpustraat 42 hingen er “gouden” ballonnen 
aan het balkon. Marlien en Luc zijn namelijk 50 jaar 
geleden in het huwelijksbootje gestapt.... en ze 
varen (figuurlijk) nog altijd! Het comité zorgde voor 
een originele kopie van het bruidsboeket en bracht 
een passende toost uit met “nog vele jaren”!  

Zaterdag 4 juli & zondag 5 juli 2026 : 45ste Corpusfeesten... We zullen 
doorgaan! Het Corpuscomité is al begonnen aan de voorbereiding, maar 
wat het allemaal wordt, dat houden we voorlopig nog eventjes stil ... 
Alleen de datum en de locatie mag je nu alvast in je agenda vastpinnen. 

Zaterdag 10 januari 2026 : nieuwjaarsreceptie met voorstelling van ons 
Corpus-jaar-thema. Ja, alweer een jaartje verder, maar we blijven onze 
tradities in ere houden: we geven mekaar een welgemeende knuffel, klinken 
samen op een verrassend nieuw jaar en zijn benieuwd wat het ons allemaal 
mag brengen. Hou ons volgende krantje in de gaten voor méér informatie

50 jaar zijn ze een paar!

L euk dat we dit met jullie mochten meemaken
U it de grond van onze harten
C orpus t, ‘n heel mooi jaar met de buren altegaar
&
M et een lach en een traan zijn jullie met iedereen begaan
A ltijd klaar voor jan en alleman, met alles wat maar kan
R ustig en bedaard, dit zijn jullie echt, en dat menen we oprecht
L ieve buren, leuke mensen, wat kunnen we nog meer wensen
I edereen kan dit beamen, want we waren met zovelen samen
E n genoten van een traktatie om dat te vieren
N amens ‘t comité en de buren, merci en bedankt Marlien & Luc... 

Wil jij ook iets schrijven voor ons krantje? Graag, ideetjes zijn altijd welkom! 
Drop het in de brievenbus van onze redactie Corpusstraat 42, of stuur ons een 
mailtje naar corpuswijk@gmail.com ! 

Pak jouw agenda maar...!



Hier zijn we dan weer met onze bijna laatste woordzoeker van het jaar, de tijd vliegt hé! Als je alle 
verborgen woorden horizontaal, verticaal, diagonaal, van achter naar voor of van voor naar achter 
gevonden en doorstreept hebt, heb je normaal gezien nog 13 letters over. Daarmee kan je de 
oplossing vormen. Noteer uw antwoord en uw naam hieronder, bezorg het formulier bij de redactie in 
de Corpusstraat 42 of mail jouw oplossing naar corpuswijk@gmail.com ten laatste 30 november
Een onschuldige hand zal een naam trekken uit de juiste inzendingen en jouw prijs – een heel 
praktische opvouwbare tuinzetel – wordt dan aan huis bezorgd. Veel succes ermee! 

NAAM:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

ADEM – AGENDA – BAAS – BEELD – BERGAF – BOSTON – BRANDKAST – CONTRA – DENKER – DENNENTAK –
DRUIF – FAVORIETEN – FIAT – GEBRAAD – GORDELDRAGER –HALLOWEEN – HOOGTE – KLUCHTIG –
KOEKENDOOS - KWEKEN – LEESBOEK – MATCH – MEESTERWERK – MORREN – ONVAST – ONYX – POKEREN 
– POMPOENZAAD – PROOI – REGLEMENT – RIJVERBOD – ROEPING – SOKKEL – STEKKER – STULP – TENNIS –
TOGA – VALAVOND – VERANDEREN – VOEDSEL – VOLDAAN – WAFELS – WAKER – WANDELAARS –
WOLKENDEK – WERVELWIND – WINTER – ZIEK - ZONNEN



Hallo, wien is ter daar?! 
Vrijdag 31 oktober is Halloweendag, maar vooral ook -avond, een feest 
voor groot en klein, ... en Corpie wil ook wel van de partij zijn!
Maak er een kleurrijke versie van en hang deze kleurplaat aan jullie 
voordeur of straatvenster. En heb je nog wat lekkers, snoep of een koek, 
dan krijg je zeker en vast wat leuke monstertjes op bezoek! 

Wie op 31 oktober op stap gaat doet dit op eigen verantwoordelijkheid! 
Maar stuur gerust een leuke foto of selfie naar corpuswijk@gmail.com
en we maken er een mooie collage van op www.corpuswijk.org



6 december welkom Sinterklaas!

vanaf 9u  Eugeen Schepensweg, Stedelos, Corpusstraat  
verkavelingsbaantje tot aan het kapelleke, Oorlogstraat.
vanaf 14u van aan ‘t kapelleke Corpusstraat richting de kerk


