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Beste buren, vrienden, sympathisanten en bezoekers van onze Corpuswijk!

Wij zijn aan het aftellen begonnen, de Sint is terug naar Spanje, de Kerstman is
gesignaleerd, het jaar loopt naar het einde toe, ... en wij gaan niet stoppen met feest te 4-n!!
Bij deze sturen wij jullie in dit laatste Corpuskrantje van 2024 alvast onze allerbeste wensen
voor het nieuwe jaar. Lees hierin nog eens over, kijk nog eens naar, sta even stil bij en
geniet nogmaals van wat we samen beleefd hebben... met het besef dat de tijd niet
stilstaat, en dat een goeie buur nog altijd beter is dan een verre vriend.

Niet alleen omdat het een traditie moet blijven, maar vooral omdat ze het graag doen,
nodigen de leden van het Corpuscomité alle buren, en zeker ook de nieuwe, met familie
en/of vrienden van harte uit om met ons het nieuwe jaar samen te 4-en in Ruhuna, de
vroegere pastorie aan de Kouterstraat n® 2 .

En omdat we wel eens origineel uit de hoek durven komen, vliegen we er wat vroeger in
dan gewoonlijk, namelijk al de eerste zaterdag van ‘t nieuwe jaar en dat is 4 januari 2025
En we beginnen ook wat vroeger... en wel om 4 uur PM (= 16u)

Wij trakteren alvast met een eerste drankje en laten jullie zeker
?i ?i ook op culinair en wiskundig vlak kennismaken met het nieuwe
2 wijkthema voor volgend jaar. Er is voor de kinderen een
WE 4'N FEEST | “‘jeugdruimte” voorzien met boeken, spelletjes, strips, TV, en
zelfs een reuze 4-op-één-rij!

Naast de zoetzachte Quatre-Quarts en de Carré-Confituurkes met koffie of thee (of liever
een glaasje wijn of bubbels), is er ook een exclusieve hartige hotdog-hap met lekkerverse
zelfgebakken broodjes en natuurlijk een schuimend glas bier.

We zouden het leuk vinden als jullie snel inschrijven, hoe rapper hoe beter, zodat wij, euh...
jullie echt niets tekort komen! En misschien heb je hier al een subtiele hint ontdekt naar ons
nieuwe jaarthema... Of niet? Wil je er zeker van zijn, dan neem je best een pen of start je
PC op en schrijf je hieronder viug in ... ?!

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 4 januari 2025 4 PM in Ruhuna-Welden

willen graag ook onze beste wensen voor het nieuwe jaar delen met de buren en zullen
aanwezig zijn met . . . . volwassenen en . . . kinderen (< 12 jaar) om samen het glas te
heffen op het nieuwe jaar! Om te genieten van een gratis traktatie door het Corpuscomité
schrijf je best in voor maandagavond 30 december 2024 via mail corpuswijk@gmail.com of
met dit strookje in de Corpusstraat 42 - Corpusstraat 10 - Oorlogstraat 13 — of Stedelos 2




Hij kwam, zag veel lachende gezichtjes, en deelde uit...

De Sint hield inderdaad woord!

Samen met zijn Pieten trok hij op zondag 1 december en deze keer
opnieuw met “schoon weer vandaag” op pad in onze wijk. Een koets
volgeladen met snoepzakken, klaaskoeken, kerstroosjes voor de dames
en daarbij nog heel wat cadeautjes voor de jongsten onder onze
inwoners. Hij liet ons weten dat hij ook dankbaar is voor de hartelijke
ontvangst bij de vele buren, en de smakelijke lunch die het Corpuscomité
voor hem en zijn medewerkers verzorgde. Hij heeft er zeker wel begrip
voor dat iedereen de dag van vandaag een drukke agenda heeft, maar
vindt het toch jammer dat zijn helpers toch veel attenties aan de voordeur
hebben moeten achterlaten. Hij hoopt wel dat ze toch goed
terechtgekomen zijn.

De foto’s van het bezoek kan je allemaal bekijken op www.corpuswijk.org.

Fijne feestdagen aan iedereen... en hou het veilig!!!

Feestdagen zijn er om te 4-en, en het lekker gezellig
te maken met familie, vrienden , kennissen, lekker
eten, kleurrijke lichtjes, versierde kerstbomen,
confetti, vuurtjes enzomeer... Er zijn in onze wijk al
vroege vogels die de donkere avonden nu al met
originele feestlichtjes opfleuren. Dat is schitterend en
bij deze lanceren wij een oproep aan iedereen om
onze wijk helemaal van gezellige (maar niet
overdreven) sfeerverlichting te voorzien.

Onze fotograaf doet nog voor Kerstmis zijn ronde om
jullie creaties op onze website te zetten. 4 veilig!




2024 is voorbijgevlogen ... ons jaaroverzicht in een notendop... !

* Ons eerste krantje startte in het Grieks, met Olympische ringen en vuur.
Nogal evident want dat zou ons thema worden voor 2024 met de
Olympische Spelen in Parijs.

« Dat 2024 nattigheid zou brengen wisten we, want we wonen nu eenmaal
in Belgie, maar dat we zoveel liters zouden voelen neerkomen was niet
voorspeld, toch “goed” voor een Belgisch record, maar ook voor een
nieuw boekenkastje in de wijk...

« We lieten het echter niet aan ons hart komen, want met een originele FIT-
o-meter in onze wijk bereidden we jong en oud tijdens de paasvakantie
op sportief en intelligent vlak voor op onze feesten.

* In mei werd er al volop lente, communie en vormsel gevierd en zo werd
het gauw juni en brandden we kaarskes in ‘t kapelletje voor goed weer...

« maar juli startte met heel veel wind! Dank zij heel wat extra inspanningen
konden we voorkomen dat onze tenten de lucht inviogen. Met ons gezond
verstand hebben we onze Olympische vlam toch maar niet aangestoken.

« Dat nam echter niet weg dat we een sportief “Corpus Universalis’-team
mochten kronen en veel Bingowinnaars telden. De Kwaremontbrodders
lieten ons muzikaal genieten van het aperitief en na een uitgebreide
Griekse BBQ smaakten de lekkere zelfgebakken taarten en dessertjes.

+ Ook na een welverdiende vakantie opnieuw even wennen aan het
eenrichtingsverkeer, elk uur een paar bussen in de straat...

+ Het kapelletje werd buiten en vooral binnen degelijk onder handen
genomen, en we zien links en rechts bordjes “te koop” verschijnen...

« We zagen niet alleen “gratis mee te nemen” langs de weg maar ook
garageverkopen in onze buurt opduiken...

 En met onze woordzoeker in elk krantje was een mooie prijs te winnen...

« Halloween is niet meer uit onze kalender weg te denken, en ook de Sint
houdt zich aan een traditioneel bezoek in onze wijk.

« We blijven almaar vaststellen dat onze buurt in beweging blijft, we kregen
er een paar nieuwe jonge “spruiten” bij met Levi en Lia, maar namen ook
afscheid van Jacques D. en ook Lucie V...

* In de Oorlogstraat kregen we Arno en Delphine als nieuwe buren...

* en we zijn er trouwens van overtuigd dat het niet de laatste zullen zijn!

« Zo hebben we naast het kapelletje dan weer onze kerstboom gezet en
versierd, en ondertussen tellen we verder af naar een nieuw jaar, waarin
we ongetwijfeld weer veel zullen “4 4 44444444444444444"..)

2025 komt eraan: op 4 januari houden we onze NY-receptie!



Allerlei van alles en nog een beetje meer...

Donderdag 31 oktober was Halloweendag, maar vooral ook -avond, en het werd een
feest voor groot en klein! Wij kregen niet minder dan 50 leuke monstertjes op bezoek!
Al moeten we toch bekennen dat er een paar rare kadees tussen zaten.

De origineelste groep had zelfs hun
eigen klankband mee en bracht ons
een veel te vroege, maar wel tof
gevonden versie van “Last Christmas,
| gave you my heart.”Je kan het zeker
nog beluisteren op onze website bij
de collage van Halloween 2024
samen met nog veel andere foto’s.
Proficiat aan alle deelnemers, en ook
een hartelijk dankjewel aan al die
buren voor de gesmaakte traktaties!

Heb jij al een reflecterend huisnummer?

Bij noodsituaties is het van groot belang dat
hulpdiensten jouw huisnummer snel en duidelijk
kunnen lezen. Vooral 's nachts is dat niet zo
evident. Op advies van de hulpdiensten kunnen
alle inwoners van Oudenaarde een gratis
reflecterend huisnummer aanvragen. Een
aanvraag is mogelijk via www.oudenaarde.be

.. en onze recentste en tik “huisnummer” in de zoekfunctie om het
woordzoeker kent ook een aanvraagformulier te vinden en in te vullen.
winnaar! Ook al is hij nog te jong Alle bestellingen worden per kwartaal
om te gaan stemmen, toch heeft hij geproduceerd en daarna krijg je een bericht om
de juiste oplossing jouw nummer zonder afspraak af te halen in het
“VERKIEZINGEN” gevonden en administratief centrum. Bij voorkeur hang je het
daarmee een leuke prijs in de nummer aan de brievenbus, maar het kan ook
wacht gesleept. Proficiat Lenn en op de gevel. De juiste installatie-instructies krijg
geniet van jouw nieuwe raketspel je mee bij het afhalen.

met je vriendjes!

Heb je nog geen tijd
gehad voor opzoek te gaan naar een

origineel kerstkaartje @ @ ®

handgemaakte kerstkaartje De tijdelijke éenrichting

gemaakt door Vindevogel Kelly verkeersborden zijn weg,
oo e e blijf dus voorzichtig!
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Woordzoeker 229

We zullen doorgaan, ook in het nieuwe jaar! Dus nu alvast een laatste uitdaging in 2024
om de oplossing van 12 letters te vinden. 31 december 2024 om 23.59u is het laatste
moment dat we jouw antwoord registreren op papier op het bekende adres
(Corpusstraat 42) of via mail naar corpuswijk@gmail.com . Op 4 januari 2025 tijdens
ons nieuwjaarsevent wordt de gelukkige winnaar of winnares getrokken! Veel succes!
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BADGE — BAKKERIJEN — BAZIN — BEDRIJF — BRUIDSBOEKET — CAMERA — CHAMPAGNE — CONFETTI — EEND —
EMAIL — FALING — GEBOUW — GELUKWENSEN — GROND — [JZELEN — INTERNET — KRACHTIG — KRANTENKIOSK
— KUS - LEIDERS — LOON — LOTTOWINST — MAAN — MEDELIJDEN — MODERN — NACHT — NIEUWJAARSFUIF —
NOODPLAN — ONVERGETELIJK — OUDEJAARSAVOND — PEPER — RADIOLOOG — RAGE — RODEO - SIERDUIF -
SLAPEN — SOUPER — TELEFOONGIDS — TOEGANGSCODE - VENETIAAN - VIEREN - VUURWERK - ZILVER




