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Onze Olympische Corpusfeesten van 2024 zijn voorbij!
En hier past terecht een welgemeend “efcharisto”, dankjewel, merci!

Inderdaad dankjulliewel: 
• vooreerst aan alle medewerkers - van alfa tot omega - zonder wie we deze feesten niet 

hadden kunnen voorbereiden, vieren en daarna konden “opruimen” – en vooral ook 
aan de buren die ons hun terrein ter beschikking stelden!

• aan alle sponsors in natura die er mee voor gezorgd hebben dat er tijdens onze 
activiteiten mooie prijzen konden uitgedeeld worden, als we namen zouden noemen 
vrezen we er wel een te vergeten, daarom merci allemaal!

• voor de electriek van de buren die voor de veilige “kom-maar-langs-hier-en-ook-veilig-
thuis-verlichting” zorgden in de Eugeen Schepensweg 

• ook aan Vlaanderen Feest! en de Cultuurdienst van Oudenaarde bij wie we voor een 
welgekomen financieel duwtje mochten aankloppen,

• voor de logistieke steun van de technische stadsdiensten, 
• in het bijzonder wel aan de ploeg van onze lokale tuinman De Keyser, die na het 

“harde labeur tegen weer en wind” welverdiend het 40-jarig bestaan van zijn bedrijf 
mag vieren

• maar vooral aan al die buren, familie, vrienden en sympathisanten die er een 
onvergetelijke editie van gemaakt hebben... met een echt lekker gesmaakt dessertje!

Onder het motto “meedoen is belangrijker dan ...” hebben we samen records gebroken. 
Het heeft op momenten aan een zijden draadje gehangen, maar vele draadjes maken 
een sterk touw en wij hopen er samen met jullie nog lang te mogen aan trekken!

... en volgend jaar 4444444444444444444444 we de 44ste keer!

Beste buren, vrienden, sympathisanten en bezoekers van onze Corpuswijk!



... op weg naar zaterdag 6 juli 2024
Na de zeer vlotte opbouw op donderdagavond – de “planchers” van beide grote tenten 
lagen al ter plaatse – maar ook de schrikwekkende berichten dat het zou regenen en 
waaien , met zelfs windstoten tot 75 km per uur, was het vrijdagmorgen verzamelen 
geblazen voor de medewerkers om ons nieuwe feestterrein “verder op te bouwen”.

Zonder in detail te treden, er was nog veel te doen, maar vele handen maken het werk 
sowieso lichter, en we konden vrijdagavond de brandweer al met een gerust hart 
verwelkomen, en na de inspectieronde een “geslaagd rapport” in ontvangst nemen.

Na alle Griekse goden aanroepen te hebben tot zelfs de bekwaamste weervrouwen, 
om toch het stormtij te laten keren, konden we zaterdagmiddag in de zon de 
Olympische ringen correct hijsen als startsignaal voor onze 43ste Corpusfeesteditie -
echter zonder de vlam wegens de onberekenbare weersomstandigheden.

Ruim 11 Corpus Universalis-teams namen het tegen elkaar op in diverse leuke 
behendigheidsproeven, geleid door de gekende spelleider Theorikos, bijgestaan door 
Jarnos en Tiebos. Na een spannende “nek-aan-nek-race” mochten de Kretenzers (Gert, 
Ceri-Anne, Verena en Louis) naast de medaille ook de zo gegeerde trofee van Corpus 
Universalis 2024 in ontvangst nemen. Alle spelers van de andere teams kregen voor 
hun sportieve inzet een aantrekkelijk pakje prijzen uitgedeeld  en het was al vlug tijd 
voor een rondje Sirtaki op de klanken van de bouzouki. Yamas!!  

Ondertussen ging de BBQ aan voor de broodjes Grieksos met een lokaal tzatziki-sausje, 
of ketchup voor wie minder avontuurlijk was. Omwille van de windvlagen mocht de ene 
tent niet open aan de zijkant wegens “opvliegensgevaar”, maar met een goede 
luidsprekerinstallatie en een gesmeerde stem van de speaker van dienst kon 
“bibberende” Rita in haar zomeroutfit tijdens de BINGO de juiste cijfertjes omdraaien 
en toch drie ronden lang heel wat prijzen uitdelen aan de gelukkige winnaars.  



... en met “het voorlaatste rondje” werd de bar gesloten en opgeruimd, want de 
Grieken zouden op zondag weer vroeg opstaan... om de bar opnieuw te openen!

...en zo werd het vlug zondag 7 juli 2024
De weergoden hadden hun woord gehouden, de wind was gaan liggen, we konden na 
een grondige controle figuurlijk alle zeilen bijzetten en onze feesttenten helemaal 
openzetten, want er was “hoog bezoek” verwacht... Tafels dekken, frigo’s vullen, 
elektriciteitskabels checken en feestoutfit aantrekken om onze gasten te ontvangen! 

De “Kwaremont Brodders” maakten zich klaar om het muzikaal aperitief te serveren, 
met via de bar en onze “Griekse obers” natuurlijk ook de passende Griekse culinaire 
hapjes tot mocktails toe! Dat deze “men in black&white” voor de muzikale ambiance 
konden zorgen wisten we op voorhand, en vanzelfsprekend werd er vlug plaats 
gemaakt voor zelfs andere dan Griekse dansjes. Yamas! 

Er werd natuurlijk ook tijd uitgetrokken voor de klassieker van de zondag: Jacques zijn 
tombolawiel ! Samen met Chantal kon iedereen letterlijk “aan zijn trekken” komen en 
konden we alleen maar lachende winnaarsgezichten zien die echt gedisciplineerd 
(bravo!) hun prijzen gingen afhalen in de “feestgarage”. Etentjes, waardebons voor 
lekkernijen, prachtige pakketten, teveel om op te noemen ... 

En dan was het tijd voor de Griekse BBQ, het werd een ongeëvenaard eetfestijn, met 
diverse soorten vlees, een groenten buffet, een Griekse salade met de olie en dressing 
apart en Griekse gebakken aardappeltjes. En niet alleen de kinderen lieten zich ook de 
klassieke balletjes in de tomatensaus met frietjes en mayonaise smaken. 

Als “kers op de taart” hadden verschillende buren voor al wie zijn bordje netjes 
opruimde voor een gratis dessert gezorgd: taarten, chocolademousse, rijstpap, 
pudding, enz... . Het was om je vingers van af te likken! Merci aan de bakkers! 



In de Oorlogstraat hebben we nieuwe buren in 
nummer 22.  Nog net op tijd voor de 
Corpusfeesten verhuisden Arno en Delphine 
naar hun nieuwe woonst. Welkom in onze buurt, 
en we hebben vastgesteld dat jullie niet alleen 
kunnen ver-bouwen, maar zeker ook graag een 
feestje bouwen! 

... en in de Oorlogstraat nummer 12 
bij Tim en Elise is de ooievaar geland, 
met een flinke dochter: Lia.
Proficiat aan de gelukkige ouders, de 
familie, en vooral ook welkom aan de 
jongste baby in onze wijk!

In de warme zomerdagen hebben we echter 
afscheid genomen van Lucie Verheylesonne, 
een gekende vroegere buurvrouw uit de 
Oorlogstraat. Zij was samen met haar man 
André 2 jaar geleden nog te gast op onze 
Corpusfeesten en ze las nog elke editie van 
ons krantje om vanuit het WZC De Linde in 
Petegem voeling te blijven houden met haar 
vroegere buren. Lucie is 86 geworden. 

Wij bieden André, Anneke, Ineke, Tim en de 
ganse familie onze oprechte gevoelens van 
medeleven aan bij het verlies van hun dierbare 
echtgenote, mama en mémé.

In de Corpusstraat was het in de aanloop naar 
de feesten begin juli al druk  aanschuiven... 
Zelfs de lijnbus was van de partij! Van vroege 
feestvierders gesproken,... of waren ze 
misschien op zoek naar een kampeerplaatsje op 
onze nieuwe locatie...?! In ieder geval proficiat 
dat jullie de verkeersregels volgden!

Agenda: Klaasbezoek zondag 1 december 2024!

Wil je nog even na-genieten van onze Corpusfeesten of ben je niet kunnen 
komen?  Surf dan straks nog even naar onze foto’s op www.corpuswijk.org en 
lees nu vlug verder voor het “recentste nieuws in onze wijk”! 



Woordzoeker 227    Hopelijk is dit niet onze laatste woordzoeker, maar we 
blijven ons best doen om toch regelmatig een “uitdaging” in ons krantje te plaatsen. We 
zijn ervan overtuigd dat we al veel gelukkigen konden maken, maar zijn ook een beetje 
op zoek naar inspiratie en vernieuwende ideetjes! Heb je tips of suggesties, laat je 
kennen! Je kan hieronder alvast aan de slag: doorstreep elk gevonden woord, en met 
de overblijvende 13 letters ontdek je de juiste oplossing – en die bestaat deze keer uit 
twee aparte woorden die de laatste tijd veel in het nieuws zijn gekomen!  Bezorg ons 
jouw antwoord tegen uiterlijk 30 september op papier (Corpusstraat 42) of via mail 
naar corpuswijk@gmail.com en maak kans op een leuke prijs. Veel succes alvast!
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