Het Corpuscomité
presenteert “...van de
Schelde naar de Arroyo
Villaguay!”

Eugeen Schepens-wandeling
langs de “historische”
plaatsen van deze Weldense
wereldreiziger.

Ontdek op deze rustige wandeltocht van ongeveer 2 km via de
fotopijltjes het verhaal van Eugeen, die in 1881 een aantal families wist
te overtuigen dat er over de “grote plas” een betere toekomst lagin
het verre Argentinié. De eerste stop is aan de Eugeen Schepensweg,
vervolgens zijn geboortegrond in de Reytstraat. Stop 3 is het vroegere
gemeentehuis en dan de nu verdwenen herberg De Zwaan aan de kerk.
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Onze wandeling start op zondag 10 september achter de kerk in Welden aan

‘t Schooltje in de Mandenmakersstraat. We verlaten het gebouw rechts en
nemen het kleine wandelpad aan de brievenbus nr 10 tussen de velden. Aan de
T-splitsing gaan we rechtsaf en komen na de bocht op de Monseigneur
Lambrechtstraat. Hier heb je behoorlijk zicht om de straat veilig over te steken
en het voetpad te volgen in westelijke richting. Je ziet aan je rechterkant een
kapelleke en 100 m verder sla je schuin rechts de Stedelos in. Even voorbij de
verkeersdrempel kan je aan het infobord om de hoek kennis maken met de
grote lijnen van Eugeen Schepens’ historische tocht.

STOP 1: Eugeen Schepenswegx
het Infobord

Je staat hier op de hoek van de
Eugeen Schepensweg en de
Stedelos. Dit kleine straatje
kreeg zijn naam na de fusie van
Welden met de stad
Oudenaarde. Enkele ‘dubbele’
straatnamen waren toen aan
vervanging toe en dat leek
enkele Weldenaren het ideale
moment om Eugeen Schepens
wat extra erkenning te geven.
Gelukkig! Anders was dit stukje
Weldens erfgoed wellicht
volledig in de plooien van de
geschiedenis verdwenen. Nu
kan je op deze hoek het
infobord vinden met het
levensverhaal van Eugeen
Schepens en zijn geslaagde
project om een Belgische
landbouwkolonie op te bouwen

QArgentinié. /

Na deze kennismaking (of opfrissing voor wie het verhaal kent) slaan we
de Eugeen Schepensweg in links van het bord. Deze begint “breed” maar
gaat snel over in een betonnen wegel tussen de tuinen van de inwoners
van de Corpusstraat. Op het einde van deze wegel gaan we links de
Corpusstraat in en komen nog een 200 m verder aan het kruispunt met de
Oorlogstraat, met een kapelletje van 1952.




Dit kapelletje werd gebouwd in 1952 als bedanking voor een genezing en
wordt nog regelmatig voorzien van kaarsen en bloemen. We vervolgen onze
weg rechts van het kapelletje en slaan de Oorlogstraat in. Een 100 meter
voorbij de bocht naar links zien we een “okergele” woning. Hier slaan we
rechts het kleine wandelpad in dat ons tussen de tuinen met ganzen en
naast de weiden tot aan de Reytstraat voert. Let op, dit is een relatief drukke
weg, waar we even op het grind en de klinkers blijven, want onze volgende
stop is slechts 50 m verder aan de grasstrook véér nummer 186

STOP 2: geboortegrond Eugeen Schepens

Op deze plek werd Eugeen Schepens op zondag 5 juni 1853
geboren en beleefde hij zijn jeugdjaren. Hij is de zoon van Joannes
Baptiste Schepens en Maria Constantia Schamp. In het gezon
werden negen kinderen geboren, maar naast Eugeen bereikten er
slechts drie de volwassen leeftijd: Maria Paulina, Leo en Edouard.

Eugeens vader stierf vrij vroeg, in 1871. Oudste broer Leo nam de
taken op het landbouwbedrijf over. Eugeen en zijn jongere broer
Edouard kregen met de financiéle hulp van familieleden de kans
om te gaan studeren aan de universiteit in Leuven. Eugeen koos
voor Natuurwetenschappen met als doel nadien dokter te worden.

KZijn broer schopte het tot ingenieur. /




Van de geboortegrond van Eugeen gaat de wandeling een 300 m verder over
het voetpad van de Reytstraat. Laat in de bocht de insprong die naar de
Corpuswijk voert rechts van je liggen, alsook het wegeltje langs de vroegere
bakkerij, en wandel verder tot je aan het “groene kruispunt” op het einde
van de Reytstraat, onze volgende stopplaats komt “het gemeentehuis”.

Aan de andere hoek zie je het St.Maartenshuis, gekend als ‘t (Parochie)-
Zaaltje. Het was vroeger een kapel en wordt nu gebruikt als feestlocatie of als
vergaderruimte voor lokale verenigingen.

/STOP 3: gemeentehuis \

Hier was het vroegere gemeentehuis van Welden. Het verloor zijn
functie na de grote fusiegolf begin jaren ’70. Het is hier dat Eugeen op
6 juni 1853 officieel werd geregistreerd in het gemeenteregister als
Eugenius Schepens. De aanwezigen waren de gemeentesecretaris,
burgemeester Vande Velde, P. Vandeweghe en L. Dehaze als getuigen
en natuurlijk vader Jean-Baptist Schepens. Op 5 februari 1883 zou
Eugeen hier nog eens Fasseren. Niet om een kind aan te geven, maar
om te trouwen met Julia De Vos, een boerendochter uit Paulatem.
Julia’s vader Louis was drie jaar eerder overleden, maar haar moeder,
Rosalie Lacroix was wel present. Later dat jaar zouden Eugeen en Julia,
samen met Rosalie, Julia’s broer Leo en zus Emilie, definitief naar de
Belgische landbouwkolonie in Villaguay reizen. /

o




We nemen nu rechts de Monseigneur Lambrechtstraat en gaan
in de richting van de kerk, waar we na een paar stappen al op de
“kerkhoek” zijn aangekomen, het rustige centrum van Welden.

STOP 4: Herberg De Zwaan op “de Kerkhoek”

Als je de kerk buiten gaat, de trappen afdaalt en de straat oversteekt,
stapte je rond 1880 bijna rechtstreeks herberg De Zwaan binnen. Op
4 januari van dat jaar, spreekt de toen 26-jarige Eugeen voor het
eerst zijn dorpsgenoten toe over zijn migratieplannen. Kort
samengevat verkondigt hij: “Voor velen onder ons zijn de
perspectieven voor de toekomst hier somber. Jullie hebben daarnet
ook naar de preek van meneer pastoor geluisterd. Hij vertelde over de
ster die de wijzen uit het Oosten naar Bethlehem leidde. De plek die
volgens hen de start betekende van een betere toekomst. Maar waar
ligt de start van jullie nieuwe toekomst? Waar ligt de start van een
beter leven voor al wie zich hier al jarenlang krom werkt voor een
hongerloon? Weten jullie hoe de ster eruit ziet die jullie moeten
volgen om het beloofde land te gaan zoeken? Wel... ik ben die ster. Ik
zal u tonen waar een mooie toekomst ons tegemoet lacht. Een
toekomst die jullie van de ondergang zal bevrijden en uit de armoede
zal helpen. De komende maanden ga ik zelf in Zuid-Amerika onze
bestemming verkennen. Ik kom terug met nog meer gedetailleerde
informatie. En dan zullen jullie overtuigd zijn dat er maar één juiste
weg is. De weg naar Zuid-Amerika!”




Dit hoeft niet het einde te
betekenen van jullie Eugeen
Schepenswandeling, want naast de
kerk staat de grafkapel van
Monseigneur Lambrecht, ook een
bekende Weldenaar. de enige
bisschop van Oost-Vlaanderen die
niet in Gent begraven ligt ... maar
dat is een ander verhaal!

We hopen dat u van deze rustige wandeltocht genoten hebt en wat
“geschiedenis” hebt mogen opsteken. Dit initiatief is er eentje van
“tijdelijke” aard, maar kan misschien verder uitgroeien ...?!

Als u suggesties heeft of bedenkingen, laat het ons gerust weten, een
mailtje of berichtje kan zeker via onze website/facebook ... .

Of spreek bij gelegenheid iemand van het Corpuscomité persoonlijk
aan, zij hebben altijd een luisterend oor!

“ //
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