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Hij komt, hij komt ...

jajajaja, jullie konden het in ons uitgebreide “Pompoenkrantje” al lezen, we hebben 
inderdaad bevestiging gekregen dat de Sint ook dit jaar naar de Corpuswijk komt. 
En deze keer niet alleen met zijn onafscheidelijke medewerkers maar ook met zijn 
trouwe viervoeter en een koets vol met cadeautjes... voor iedereen, groot en klein!
Zondag 4 december start Hij rond 9 uur vooraan in de Corpusstraat en slaat links 
eerst de kleine lus in, en dan rechts de grote lus om zo afwisselend paar en onpaar 
tegen de middag in de omgeving van het kapelleke te pauzeren en bij één van de 
medewerkers van het Corpuscomité te lunchen.
Na de middag rond 14u vertrekt Hij opnieuw vanaf het einde van de Oorlogstraat
met de wind in de rug naar voren om dan het verkavelingsbaantje, de rest van de 
Corpusstraat en vervolgens de Stedelos en de Eugeen Schepensweg aan te doen.
Haal jullie kleurpotloden en stiften maar boven om de kleurplaat hierbij straks aan 
jullie raam te hangen als welkom voor ons hoog bezoek!

Agenda 2023 ...

Wie er al eentje heeft moet 
vrijdagavond 13 januari 2023 
zeker noteren en vrijhouden 
voor een hartverwarmende 
nieuwjaarsreceptie samen met 
alle inwoners van onze wijk! 

Wij verrassen jullie in ons 
volgend krantje met nog méér 
nieuws, hou je brievenbus dus 
maar in de gaten! 

Veel uiteenlopende inzendingen tussen 

150 en 387 kg. Maar met 215 kg en 1 gr 

plaatste Marga zich het dichtst bij het 

juiste gewicht van 210 kg en 354 gr. 

Rita, de kweekster van deze reus in de 

Stedelos, verraste haar met een mandje 

pompoenbiertjes. Proficiat en santé!



Welkom Sint en Pieten – 4 december!


